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Het bestuur van de kerk

De Pauluskerk wordt beleidsmatig en organisatorisch aangestuurd door de kerkenraad en
het moderamen. De kerkenraad heeft kort samengevat de verantwoording voor de
diensten en de opbouw van de gemeente en de contacten buiten de gemeente.

De kerkenraad wordt gevormd door de verschillende colleges die de kerk telt:

- Het pastoraal college. Dit zijn alle ouderlingen.

- Het diaconaal college. Dit zijn alle diakenen.

- Het College van kerkrentmeesters. Dit zijn de (ouderlingen)-kerkrentmeesters

- De Jeugdraad. Hierin zitten de jeugdouderlingen

- Het missionair college. Dit is/zijn de missionaire ouderling(en)
Daarnaast de voorzitter, de scriba, de (ouderlingen met een bijzondere opdracht) en de
predikant. De kerkenraad komt 8 x per jaar bijeen.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk en wordt gevormd door de voorzitter
van de kerkenraad, de scriba, de predikant en de voorzitters van de verschillende
colleges. Het moderamen behandelt de lopende zaken en bereidt de agenda voor de
kerkenraad voor. Het komt iedere maand bijeen, met uitzondering van de maand
augustus.

ONZE GEMEENTE

De Pauluskerk is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan uit de stichting “Schrift en
Belijdenis”. Voordat er echt sprake was van een kerkelijke gemeente zijn er wel een aantal
jaren voorbijgegaan.

Na eerst nog een noodgemeente en een buitengewone wijkgemeente te zijn geweest,
werd op 28 december 1965 door het Breed Moderamen van de Hervormde Synode de
Pauluskerk als gemeente erkend. In mei 1966 kon de eerste kerkenraad worden
benoemd.

De kerk startte met 706 belijdende leden, doopleden en geboorteleden.
In de loop der jaren is de kerk uitgegroeid tot een kerkgemeenschap van +/- 1.800 leden.
Van 1 predikant tot een fulltime predikant, een parttime predikant en een jongerenwerker.

De centrale missie van de Pauluskerk luidt:

“De Pauluskerk wil een gemeente zijn, waarin de ontmoeting met Jezus Christus en door
Hem met God centraal staat. De Pauluskerk wil een open gemeente zijn, waarin mensen
elkaar ontmoeten. De Pauluskerk wil een diaconale gemeente zijn, die met open ogen en
oren in de wereld staat en die mensen zo inspireert dat ze in beweging en tot geloof
komen.

De Pauluskerk is een gemeente van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland)

Van Pauluskerkers wordt vaak gezegd: dat zijn “doenerige” mensen. De handen uit de
mouwen steken, aanpakken! Op die manier is in het verleden de gemeente letterlijk steen
voor steen opgebouwd. Maar bouwen we de komende jaren ook verder aan het geestelijk
huis van de Pauluskerk? Op een dusdanige manier dat de buitenwacht aan de Christelijke
Pauluskerkgemeenschap kan zien van: Hé, daar is iets bijzonders aan de hand, zij zijn
van Christus.

Daar zou je samen van kunnen dromen: dat de leden van de Pauluskerk de uitstraling
hebben dat ze én in hun doen én in hun staan in deze wereld laten zien dat ze ‘van
Christus zijn’. Naar buiten toe, maar ook naar binnen toe om elkaar te inspireren: wij zijn
van Christus!

Om die droom werkelijkheid te laten worden, hebben we veel mensen nodig en een dijk
van een organisatie. Er zijn echt honderden vrijwilligers elke week actief binnen onze
gemeente: van kinderoppas tot oud-papier ophaler, van wijkbezoeker tot kopieerman, van
geluidstechnicus tot jongerenwerker.

Samen dromen we ervan, dat we met alle vrijwilligers die droom waar kunnen maken: een
aantrekkelijke vitale gemeenschap zijn, waaraan de buitenwacht kan zien: hé, zij zijn van
Christus.

Jullie dominees
Ds. A.J. (Arjan) Bouwknegt en ds. J.R. (Jan) Lammers

Voor de laatste nieuwsberichten kijk je in het
kerkblad op onze social media, onze website of in

de kerkapp Appostel.




WELKOM IN DE PAULUSKERK

Groeikringen: samen kerk zijn

We vinden het belangrijk dat er in de Pauluskerk groepen zijn, waarbinnen het 'samen
kerk zijn' concreet gestalte krijgt. Dat zijn de GroeiKringen. Die komen doorgaans eenmaal
in de drie weken bij elkaar. Er wordt dan een thema besproken; meestal een hoofdstuk
van het materiaal dat wordt gebruikt in alle GroeiKringen. De kringleiders komen
regelmatig o.l.v. dominee Arjan Bouwknegt bij elkaar om hetzelfde thema voor te
bespreken. Op deze manier worden ze toegerust voor hun eigen kring.

Het is stimulerend voor je geloof om zo bezig te gaan. Je leert de Bijbel beter kennen en -
minstens zo belangrijk - je leert handen en voeten te geven aan je geloof en daarover te
praten. Bovendien leer je de anderen beter kennen als je zo samen zoekt naar hoe
'groeien in geloof' in de praktijk er kan uitzien.

ledere Pauluskerker zou mee moeten kunnen doen met een GroeiKring. Je kunt je
aanmelden bij dominee Bouwknegt of bij Anita van Gelder

Alphacursus - Ontmoeten, vragen & ontdekken

Alpha is een cursus die internationaal gegeven wordt. Meer dan 25 miljoen mensen
wereldwijd hebben de Alphacursus gedaan. In Nederland zijn het al ruim 300.000 mensen.
In Wezep draait de cursus al langer dan 20 jaar. De cursus biedt een mooie kans om
(opnieuw) God, Jezus en wat de bijbel ons te zeggen heeft, te ontdekken.

Alpha begint gezellig met een warme maaltijd. Hierna luister je naar een inleiding over
onderwerpen als: Wie is Jezus of over bidden: waarom en hoe? Daarna is er alle ruimte
om in een klein groepje je vragen en gedachten te delen.

Alpha bestaat uit 10 gezellige, interactieve bijeenkomsten en een 24-uursweekend (vrijdag
op zaterdag). Cursuslocatie is Gasterij “De Zeuven Heuvels”. Stationsweg 110, Wezep.
Contactpersonen zijn Johan Fijn en Annet Schouwstra

Geef je op, of stel je vragen via mail: alphawezep@gmail.com

Zie ook: https://www.facebook.com/alphacursuswezep (of Instagram: alphawezep)

Snoepgroet

Elk maand brengen wij een snoepgroet aan twee jongeren. Dit kan een leuke (verjaardag)
of minder leuke (ziekte) aanleiding hebben of gewoon zomaar. Contactpersoon: Marcel
van Pijkeren: mvanpijkeren@pauluskerkwezep.nl

#Durfte:

#Durfte is ontdekken, ontwikkelen en groeien van tieners en jongeren in onze gemeente.
Dit gebeurt door verschillende leeftijdsgroepen in de gemeente aan elkaar te verbinden.
Jongeren en ouderen zetten samen een activiteit op, zoals het maken van een
escaperoom of het (mede-)organiseren van een kerkdienst. Zo doen ze iets waar ze een
passie voor hebben, of waar ze goed in zijn, of goed in kunnen worden.

Bij #Durfte ben je niet alleen samen bezig, maar leg je vanuit die passie ook een link naar
het geloof. Door #Durfte krijg je de mogelijkheid om wat te doen voor jezelf en de ander.

#Durfte is een mooie en dynamische manier om jong én oud binnen de gemeente met
elkaar te verbinden. Zo leren we elkaar beter kennen, kunnen we van elkaar leren en
samen groeien in het geloof. Een (inter-)actieve manier om het geloof handen en voeten te
geven. Contactpersoon: Dick Sluiter: dsluiter@pauluskerkwezep.nl

Kamp

Elk jaar wordt in september een gezellig jeugdkamp georganiseerd! De doelgroep is jeugd
van 9 - 16 jaar. Het weekend staat vol met leuke activiteiten, maar er is ook ruimte voor
diepgang. Sommige jongeren kunnen of willen niet een heel weekend aanwezig kunnen of
willen zijn, maar dan is er ook altijd ruimte om een dag(deel) aanwezig te zijn.
Contactpersoon: Marcel van Pijkeren: mvanpijkeren@pauluskerkwezep.nl




Kinderkerk

Elke zondag starten alle kinderen van groep 1 t/m 8 in de kerk bij de ouder(s)/verzorger(s).
Aan het begin van de dienst is er een kindermoment bij het liturgisch centrum; daarna
gaan de kinderen naar de eigen ruimte. De voorganger geeft de lantaarn mee aan 1 van
de kinderen.

Aan het einde van de dienst komen groep 1 t/m 8 terug in de kerk en gaan de kinderen
terug naar de ouder(s)/verzorger(s). De lantaarn wordt teruggegeven aan de voorganger.
De voorganger kan op eigen initiatief de kinderen naar voren vragen voor een gesprekje.

Tijdens doopdiensten worden de kinderen van groep 1 t/m 8 uitgenodigd voor in de kerk te
komen.

Tijdens familiediensten gaan de kinderen tijdens de verkondiging naar de glazen zaal om
daar te kleuren/tekenen etc.

Tijdens de dienst van eerste Paasdag en eerste Kerstdag krijgen de kinderen een
doeboekje en kleurtjes om tijdens de verkondiging te gebruiken terwijl ze bij hun ouders
blijven zitten.

Als er belijdenis wordt gedaan tijdens de Pinksterdienst gaan de kinderen tijdens de
belijdenis/verkondiging naar de glazen zaal.

In de zomer, tijdens de bouwvakweken is er geen Kindernevendienst. Zie voor nadere
informatie in het kerkblad. Contactpersoon: Greetje van Gelder, tel.: 038-3769261 of 06-
13610913

Tienerdienst

Elke tweede zondag van de maand is er Tienerdienst voor jongeren vanaf groep 8.

Ze komen niet eerst in de kerkzaal maar starten meteen in een ruimte boven, achter het
kerkorgel.

De belevingswereld van kinderen verandert. Tieners willen graag naar de kerk zodra ze
merken dat ze gezien worden en er voor hen een passend programma wordt aangeboden.
Ze houden van muziek, een kort verhaal, bewegen, een goed gesprek, social media en
creativiteit. De Tienerdienst is een mooie en laagdrempelige manier om gelovige
leeftijdsgenoten te ontmoeten. Op deze manier blijven ze verbonden met de kerk van
Christus. Contactpersoon: Erik van Pijkeren: forza_erik@hotmail.com

Jeugddienst

De doelstelling van de jeugddienst is om jongeren een positieve ervaring met geloof te
bieden door:

a. Muziek die hen raakt en aanspreekt en verbindt met God.

b. Een Bijbelse boodschap die aansluit bij hun leefwereld.

c. Ruimte voor persoonlijke verhalen, beleving en ontmoeting.

De doelgroep is de jeugd tussen de 10 en 16 jaar. Uiteraard is iedereen welkom maar de
inhoud van de dienst is gericht op deze leeftijdscategorie.

De jeugddiensten vinden plaats op de eerste zondag van de maand. Het tijdstip is 16.30
uur. Hiermee zijn andere activiteiten (zoals buiten, eten etc.) meer mogelijk en we denken
dat dit beter past bij de doelgroep. Contactpersoon: Arjan Oosterwijk,
j.c.oosterwijk@gmail.com

ONTMOETEN EN MEELEVEN

Kerk zijn - pastoraat

Pastoraat is overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus.
Het is ‘meeleven met elkaar’ in en vanuit een geloofsgemeenschap. Dit is het hart van de
gemeenschap; daarom is het ook een taak van de gehele geloofsgemeenschap!

Wijkteams

In de wijkteams van de Pauluskerk werken gemeenteleden, kerkenraadsleden en de
dominee samen. We ontmoeten elkaar in de eigen wijk, in kerkdiensten en rondom
kerkelijke activiteiten. Er is aandacht voor elkaar in vreugde en verdriet.

Samen: dominee, ouderling, diaken en netwerkers

In de wijk wordt er bewust naar elkaar omgekeken. Dit omzien gebeurt door mensen uit de
wijk. Deze vrijwilligers noemen we netwerkers. Zij zijn onderdeel van een wijkteam. In de
wijk worden mensen door een ouderling, een diaken of de dominee bezocht op
kruispunten in hun leven. Deze kruispunten kunnen zowel verdrietige als blijde
gebeurtenissen zijn. Denk aan: bruiloft, geboorte, (financiéle) zorgen, ziekte en overlijden.

Netwerkers

Netwerkers zijn mensen die wonen in de wijk en gevraagd zijn om deel te nemen aan het
Wijkteam. Elke netwerker krijgt 6 & 10 adressen toegewezen; zij zijn de ogen en oren in de
wijk. Netwerkers vervullen een kleine, maar wel heel belangrijke taak in de wijkteams.
Centraal staat de vraag: 'Hoe gaat het met jou?'

Als een netwerker merkt dat er bij iemand in de wijk een duidelijke hulpvraag is, waarbij
zwaardere pastorale of financiéle ondersteuning nodig is, dan gaat er een seintje naar de
ouderling. De betrokken ouderling neemt dan het stokje over of schakelt een diaken of
dominee in.

Meedoen
Wil je meedoen in een wijkteam? Meld je dan bij één van de ouderlingen of bij dominee
Bouwknegt. Samen zijn we de Pauluskerk!



KERKDIENSTEN

Kerkdiensten met gevarieerde invulling

Naast de reguliere kerkdiensten hebben we ook Ontmoetingsdiensten, Praisediensten,
Jeugddiensten, Familiediensten, Zangdiensten etc.

Meestal beginnen de ochtenddiensten om 9:30 uur en de avonddiensten om 19:00 uur.
De jeugddiensten starten op een afwijkend tijdstip, nl. om 16:30 uur.

Verspreid over het jaar zijn er diverse diensten die gezamenlijk worden gehouden met de
Kruiskerk, eveneens een gemeente van de PKN.

Alle relevante informatie staat in het maandelijkse kerkblad, op onze website en op andere
media.

Muziekteams

De Pauluskerk heeft verschillende enthousiaste en getalenteerde muziekteams die de
ochtenddiensten muzikaal begeleiden; naast de organisten.

In de praktijk zijn er momenteel vier muziekteams met in totaal circa 20 muzikanten. Een
team kan gebruik maken van zang, gitaar, piano, cajon, basgitaar, dwarsfluit, viool en
accordeon. Daarnaast is er een geluidsman.

Ben je muzikaal en lijkt het je leuk om mee te doen? Van harte welkom. Meld je aan via
muziekteams@pauluskerkwezep.nl

JEUGD EN JONGEREN

In de Pauluskerk vinden wij onze jongeren belangrijk! We proberen op concrete manieren
duidelijk te maken wat het geloof kan betekenen voor hun dagelijkse leven. Dat jongeren
leren beseffen dat ze volwaardig meetellen en geliefd zijn. Voor God, maar ook voor de
hele gemeente.

De visie van ons jeugdwerk is: geef leiderschap door aan jongeren, wees inlevend in
jongeren, zet Jezus en zijn boodschap centraal, werk aan een warme gemeenschap, geef
de jeugd in alles aandacht en wees relevant voor anderen.

Jeugdwerk

Het jeugd- en jongerenwerk organiseert voor jongeren in verschillende leeftijdscategorieén
leuke, gezellige en leerzame activiteiten. In het kerkblad en via sociale media is
regelmatig te lezen welke activiteiten er plaatsvinden.

Elk jaar worden er ook bijzondere activiteiten georganiseerd zoals samen naar The
Passion kijken of samen naar de EO-jongerendag.

Wil je eerst meer informatie over een bepaalde activiteit voordat je je opgeeft of
langskomt, dan kun je bellen of appen met de persoon die bij de activiteit genoemd staat
of bij de personen hieronder. Je kunt natuurlijk ook altijd bellen als je gewoon een praatje
wilt maken of een luisterend oor wilt hebben. We hopen je vaak tegen te komen!

Heb je ideeén over wat je graag eens zou doen met de jeugd van onze kerk? Bel of mail
met één van onderstaande mensen!

Dick Sluiter (jeugdwerker): dsluiter@pauluskerkwezep.nl, 06 2041 4419
Wendy Wolf-Bruins (jeugdouderling): wwolf@pauluskerkwezep.nl, 06 2930 4446
Marcel van Pijkeren (jeugdouderling): mvanpijkeren@pauluskerkwezep.nl, 06 1104 4887

Kinderoppas

Voor kinderen onder de vier jaar is er iedere zondagmorgen tijdens de kerkdienst
kinderoppas aanwezig. De kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar verblijven in de
kinderoppas ruimte in het ‘oude’ gedeelte van de kerk. De kinderen in de leeftijd van 0 t/m
2,5 jaar verblijven in een ruimte boven in het ‘oude’ gedeelte van de kerk en wel in de
tweede ruimte aan de rechterkant als men de trap oploopt. In elke ruimte zullen twee
oppassers aanwezig zijn en bij bijzondere diensten (Kerst, Pasen e.d.) zullen er ook
tieneroppassers bij zijn.

In de ruimte boven is een aantal boxen aanwezig en er is speelgoed om de kinderen bezig
te houden. In de ruimte beneden zullen de kinderen een kort Bijbelverhaal horen. Er kan
eventueel een kleine verwerking worden gemaakt en uiteraard worden gespeeld.

Alle kinderen mogen tijdens de collecte worden opgehaald uit hun ruimtes om de zegen in
de kerk mee te krijgen. Contactpersoon Angela ter Beeke: 038-3765327.



Deze diaconieén willen met een gezamenlijke aanpak beter in kunnen spelen op de
steeds complexer wordende hulpvragen van zowel binnen- als buitenkerkelijke
medemensen.

De burgerlijke gemeente Oldebroek heeft de wens uitgesproken om intensiever samen te
willen werken met de kerken in de gemeente. Dit is mede ingegeven door wetgeving zoals
de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Hierbij wordt een steeds groter beroep
gedaan op informele hulporganisaties.

De diaconieén wensen daar mede invulling aan te geven vanuit de diaconale opdracht:
“aandacht te hebben voor de medemens die in nood zit of hulp nodig heeft”.

Juist vanuit deze opdracht is het inspirerend te ervaren dat de achtergronden van de
verschillende kerken er niet toe doen maar dat ieder het belang inziet van deze
gezamenlijke inzet.

De diaconieén zijn unaniem van mening dat het DPGO vooral een praktische invulling
moet geven aan haar doelstelling.

IN EN RONDOM DE PAULUSKERK

Het college van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw, voor betaalde
en vrijwillige werkers in de kerk; het financieel beheer etc. Het is vooral een club van
mensen die graag praktisch bezig zijn maar ook van mensen met verstand van
bedrijfsvoering en financién. Zij zorgen ervoor dat alles rondom de kerkdienst goed
geregeld is maar bijvoorbeeld ook dat reparaties worden uitgevoerd en de tuin er netjes bij
ligt.

Dat doen de kerkrentmeesters niet alleen en niet allemaal zelf. Zo zijn er taken neergelegd
bij de beheerder maar ook zijn er veel vrijwilligers die hun steentje bijdragen. Er zijn
mensen die schoonmaken, mensen die koffie/thee zetten, mensen die de beamer
bedienen; mensen die het kerkblad samenstellen en mensen die het bezorgen en mensen
die de wekelijkse kerkbrief maken, mensen die de boekhouding en de administratie doen;
er zijn organisten, kosters, collectanten, gastvrouwen en -heren, EHBO-ers tijdens de
eredienst, een klusploeg en tuinlieden en er is een activiteitencommissie. Kortom veel
mensen zijn actief maar ook overal zijn nieuwe “collega’s” welkom.

Bloemengroet

Door middel van de bloemengroet willen we als gemeente met elkaar meeleven in lief en
leed. Daarom staan er iedere week 2 boeketten in de kerk.

Als een gemeentelid weet dat iemand wel een bloemetje kan gebruiken als blijk van
medeleven, bijvoorbeeld bij ziekte, zorgen of ter bemoediging kan die naam doorgegeven
worden aan de contactpersoon. Op die manier kunnen we met elkaar naar elkaar omzien.
Het telefoonnummer (038-3762948) voor een bloemengroet staat achterin het kerkblad.
De bloemengroep bestaat uit 3 mensen die er bij toerbeurt een maand lang voor zorgen
dat er boeketten in de kerk staan. In de ochtenddienst wordt aan de kerkgangers gevraagd
wie de bloemen na afloop willen bezorgen. Dat wil zeggen, dat iedereen hieraan kan
meedoen.

Kopieercommissie

Onze Pauluskerk heeft een kopieercommissie, die bestaat uit vijf enthousiaste
gemeenteleden die in principe één keer in de twee weken “dienst" hebben. Vrijdagmorgen
is de vaste kopieerochtend. De kopieeropdrachten dienen uiterlijk op de donderdag ervoor
om 20.00 uur binnen te zijn via: kopieerploeg@pauluskerkwezep.nl; onder vermelding van
het gewenste kopieermoment en een telefoonnummer voor eventueel nader overleg.

De kerkbrieven of liturgieén voor het komende weekend worden op vrijdagmorgen
gekopieerd.

Ook worden kopieeropdrachten vanuit de diverse geledingen, zoals de kerkenraad, het
jeugd- en jongerenwerk en de activiteitencommissie uitgevoerd. Indien gevraagd worden
er folders, posters, informatiebladen en -gidsjes gemaakt.

Voor spoedopdrachten zoals rouwliturgieén is de betreffende weekploeg in overleg ook op
een andere dag inzetbaar.

De kopieerploeg heeft verstand van zaken als het om drukwerk gaat en zij denkt graag
mee over een lay-out en mogelijkheden om het eindresultaat te verfraaien.

“We vinden het altijd weer gezellig om elkaar op deze manier te ontmoeten en zo samen
voor de Pauluskerk actief te kunnen zijn” aldus een commissielid. Nieuwe collega’s zijn
natuurlijk welkom.



DIACONIE

Diaconie

De diaconie houdt zich bezig met het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk. De diaconie
zorgt voor mensen die het financieel alleen niet redden. Wij helpen ook mensen die geen
lid van onze kerk zijn. Het geld dat wij geven, wordt bij elkaar gebracht door de leden van
onze Pauluskerk, geheel op vrijwillige basis. Wij krijgen geen subsidies en we hebben ook
geen grote spaarrekening.

De voorzitter zorgt ervoor dat de diaconie zijn ding kan doen. Bijvoorbeeld geld ophalen,
collecteren in de kerk, en uitdelen aan lokale/binnenlandse/buitenlandse goede doelen,
reageren op hulpvragen van gemeenteleden, het Heilig Avondmaal verzorgen,
meedenken over de gang van zaken binnen de kerk, kerstpakketten ophalen en uitdelen.
Dit is een aantal taken waar wij, als diaconie, mee bezig zijn.

ledereen kan meedoen; kan vrijwilliger zijn. Je hebt praters en doeners en ook wel
vrijwilligers die praten en doen. Je wilt niet weten, (nou, eigenlijk wel) wat er allemaal kan.
Of je nou veel of minder op school hebt gezeten, iedereen is welkom, dus jij ook. Kom
eens kijken, wie weet wat we voor en met elkaar kunnen doen. Je leert ook weer allerlei
mensen kennen en dat is wel fijn als je nog maar pas hier bent komen wonen.

ZWO (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking)

Wij: Gerard, Jacqueline, Wendy en Marja willen graag, samen met de Pauluskerk
gemeente, iets betekenen voor onze medemens. De ZWO ondersteunt door de
maandelijkse giften drie verschillende projecten namelijk:

In Libanan een project voor studenten en hun predikant (contactpersoon: Jacqueline).
Een project in Tanzania, Malaika Kids, om weeskinderen een dak boven hun hoofd te
geven (contactpersoon Gerard).

Een project voor ouderenhulp in Moldavie om hen van zorg, voedsel en brandstof te
voorzien (contactpersoon Wendy).

En Marja verzorgt de copij voor het kerkblad.

De opbrengsten worden daadwerkelijk ingezet om de situatie bij de mensen te verbeteren.
D.m.v. maandelijkse stukjes in het kerkblad wordt onze gemeente op de hoogte gehouden
over de drie projecten; hun noden en de voortgang, de collectes die hiervoor worden
gehouden en de gastsprekers die erover komen vertellen.

De ZWO-commissie vindt het heel fijn om dit samen als gemeente te doen.

Jeugddiaconaat

Wim Westerink denkt als diaken mee en geeft adviezen aan de jeugdraad van de kerk. Dit
advies kan bijvoorbeeld zijn het meedenken over goede doelen die vooral op kinderen en
jongeren gericht zijn, de jeugd helpen om te zien naar de ander, ver weg en dichtbij. Een
bezoek aan de voedselbank organiseren om zo een indruk te krijgen van wat daar gebeurt
en welke mensen hiermee geholpen worden. Hulp dichtbij kan zijn een kaartje schrijven
voor een ander, of een attentie te brengen naar hen die het moeilijk hebben.

Financiéle hulp ver weg bestaat uit ervoor zorgen dat er tijdens de kindernevendienst
gecollecteerd wordt. Die opbrengst is bestemd voor doelen die een bepaalde periode
financieel ondersteund worden zoals Malaika Kids, Masakhane of Kinderen in de Knel.

Inloophuis de Tweede Mijl

De Pauluskerk helpt het inloophuis voor dak-en thuislozen van de stichting de Tweede Mijl
in de Jordaan in Amsterdam. De hulp vanuit onze kerk bestaat onder meer uit financiéle
steun door een aantal keren per jaar hiervoor te collecteren tijdens kerkdiensten. Verder
helpen we met praktische steun door het inleveren mogelijk te maken van gebruikte
kleding, schoenen, toiletartikelen en dergelijke door gemeenteleden. Voorafgaand aan de
kerkdiensten kunt u goederen afgeven in de kerk of door de week bij het verzamelpunt.
Voor het inleveren bij het verzamelpunt mag u contact opnemen met Wim Westerink; hij
zorgt er ook voor dat de goederen in Amsterdam komen. Zijn gegevens staan in het
kerkblad.

De Tweede Mijl biedt vanuit christelijke naastenliefde hulp aan gemiddeld 125 bezoekers
per dag. Deze bezoekers hebben veelal te maken met dak- en thuisloosheid, verslaving
en vormen van psychische stoornissen. Ook hebben zij vaak maatschappelijke opvang
nodig. In veel gevallen worden bezoekers naar hulpinstanties verwezen of helpt iemand
van de Tweede Mijl hen hierbij.

Drie keer per week is het inloophuis geopend. De bezoekers kunnen bij de Tweede Mijl
terecht voor eten, drinken, een praatje en gezelligheid. Ook kunnen ze er douchen en hun
vuile kleding inruilen voor schone kleding.

Wanneer ze dit willen kunnen de gasten een voetenbadje met soda krijgen om hun
stukgelopen voeten te laten verzorgen. Voor de vrijwilligers heeft deze voetverzorging een
diepe betekenis, omdat Jezus de voeten waste van zijn volgelingen. Hij schaamde zich
niet om dit ‘vieze’ werk te doen.

Ook worden wekelijks momenten gehouden, waarbij bezoekers en vrijwilligers samen
zingen, bidden en in de Bijbel lezen en eventueel napraten over wat er gelezen is.

Al deze werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan.

Pauluskerk Groene Kerk!

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Om ervoor te zorgen
dat onze aarde leefbaar blijft, zien we overal om ons heen mooie initiatieven ontstaan van
mensen die zich willen inzetten voor behoud of herstel van natuur en milieu. Ook kerken
nemen deel aan deze herbezinning op groene waarden. De zorg voor de schepping is
immers ook een Bijbelse opdracht!! Wat voor aarde geven wij door aan onze kinderen?
Wat is onze verantwoordelijkheid, niet alleen persoonlijk maar ook als kerk?

Sinds 2011 kunnen kerken zich aanmelden bij “Groene Kerken”, een initiatief van
Tearfund, Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand. Een kerk laat daarmee zien dat het
ernst wil maken met de verduurzaming van de geloofsgemeenschap. Ook in de
Pauluskerk willen we aan de slag met duurzaamheid en hiervoor is kortgeleden een
commissie opgericht! We hopen dat we onszelf in 2022 officieel een Groene Kerk mogen
noemen en nodigen u van harte uit om hierin mee te denken en vooral te doen!
Contactpersoon is Annette Fikse

DPGO, Diaconaal Platform Gemeente Oldebroek

Het Diaconaal Platform Gemeente Oldebroek (hierna: DPGO) wil kerken, burgerlijke
gemeente en andere hulpverlenende organisaties verbinden, door vanuit het geloof
samen te werken aan barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid en zo de Bijbelse
opdracht zichtbaar te maken in een leefbare en rechtvaardige samenleving voor alle
mensen in hun omgeving.

Aan deze opdracht wordt door de diaconieén van de diverse kerkgenootschappen in de
gemeente Oldebroek met hart en ziel gewerkt.

Het DPGO bestaat sinds de oprichting op 2 september 2015 uit 12 kerken van vrijwel alle
geloofsgemeenschappen uit alle woonkernen in de gemeente Oldebroek.



